
Why me?

Weet je hoe vaak ik mijzelf deze vraag de afgelopen paar jaar heb gesteld? Waarom heeft God MIJ 
uitgekozen en een kijkje achter de schermen van het leven gegund? Het leven is zoveel meer dan 
dat het lijkt. Het is een oneindig proces en wij – de mens – zijn niet eens in staat om dit leven van, 
pak hem beet 80 jaar, te overzien. Vroeger was ik bang voor de dood. Vijf jaar geleden was ik bang 
voor de eeuwigheid. Ik besefte dat mijn leven nooit ophoudt. Net zoals het nooit begonnen is. Hoe 
dat precies werkt? Geen idee. Maar alles is bij God oneindig. Kijk naar het heelal. Wij kunnen 
miljoenen lichtjaren de ruimte inkijken en toch komt dat overeen met 80 jaar in de eeuwigheid. Er 
komt geen eind aan. Wat voor het grote geldt, geldt ook voor het kleine. Telkens weer ontdekken 
wij dat het kleinste deel dat bestaat eigenlijk steeds kleiner is. Ooit ontdekten we de molecuul. Dat 
moest toch wel het kleinste deeltje zijn dat er bestaat. Onze technieken om verder te kijken 
verfijnden zich en nu weten we dat moleculen uit atomen bestaan. Kijk eens op Wikipedia voor de 
fantastische beschrijving van het atoom: http://nl.wikipedia.org/wiki/Atoom Kijk eens bij het kopje 
geschiedenis. “Eén van de grootste vragen was of materie eindeloos deelbaar was in kleinere 
deeltjes of niet. Bekende filosofen als Plato dachten van wel. Democritus was het daar duidelijk niet 
mee eens”. Ik vertel je: Plato was right. 

In dit leven bepalen wij hoe onze eeuwigheid er uit ziet. Hoe? Door te leven zoals Jezus ons geleerd 
heeft. Hoe ik dat weet? Afgelopen vijf jaar ben ik op zoek geweest naar antwoorden. Vrij snel heb 
ik dat in het geloof gedaan. Eerst bij Ds Maasland in de Bethelkerk. Als nel wilde ik de boodschap 
nog duidelijker en krachtiger ontvangen en ben twee jaar lang vrijwel elke zondag een trouw 
bezoeker van het Capitol van David Maasbach geweest. Door zijn boodschap ben ik in staat 
geweest om mijzelf te vergeven. Daarnaast heb ik mij ook verdiept in de spiritualiteit. Schrijvers als 
Neale Donald Walsch, Deepak Chopra enz. Geweldige boodschappen die mij geholpen hebben 
meer inzicht te krijgen. Maar hoe meer ik zocht, hoe meer ik tot geloof kwam. Want alles staat 
beschreven in de Bijbel. Zoekt en gij zult vinden. Ik heb Hem gevonden. 

Ik ben mij er van bewust dat ik met deze notitie waarschijnlijk weer nieuwe vijanden krijg. Het 
komt niet overeen met het beeld dat iemand of een groep mensen heeft over het leven, of over het 
geloof. Afgelopen dagen heb ik veel kritiek over mij heen gekregen. Het doet mij geen pijn. Na 44 
jaar heb ik de kritiek van mijn moeder (daar is ze weer) weten te weerstaan. Zij staat zoveel dichter 
bij mij dan wie dan ook en zij kan mij geen pijn meer doen. Als je op deze notitie wilt reageren met 
de bedoeling om mij te beschadigen of pijn te doen: good luck. Ik heb Jezus naast mij staan en Hij 
is mijn schild. Op alle kritiek antwoord ik: ik hou van jou! En ik hoop dat je snel tot Jezus komt. 

Afgelopen zondag heb ik mij laten dopen. In volle overtuiging. God heeft mij geroepen. Om mij tot 
jullie te wenden en gebruik te maken van alle hulpmiddelen die er zijn. Als je denkt dat God niet 
communiceert via Facebook, Twitter, Hyves enz? You are wrong. God gebruikt alle 
communicatiemiddelen die er tot zijn beschikking staan. Ik heb boodschappen ontvangen – en 
gelukkig herkend – via radio, televisie, billboards, telefoon enz. Dus als je denkt mij te kunnen 
stoppen: vergeet het maar. Als je mij vraagt te kiezen: of naar jou luisteren of naar God? Ik denk dat 
je het antwoord zelf wel in kunt vullen. 

Wil je de boodschap niet ontvangen? Kies zelf maar voor ontvrienden. Ik ontvriend niemand en ik 
voeg iedereen toe die mijn vriend wil zijn. 

Weer de vraag: why me? Ik heb me gek geprakkiseerd en hou daar nu mee op. Ik accepteer het en 
voer getrouw de opdracht uit die God mij heeft gegeven. Niet mijn wil maar de Uwe geschiedde. 

Ik weet het: ik ben een zondaar. En jij begrijpt wellicht ook niet waarom God een zondaar heeft 
uitgekozen. Maar Zijn boodschap is altijd door zondaren verkondigd. Kijk naar Koning David: hij 
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was een krijgsman die veel bloed heeft vergoten, hij pleegde overspel met Batseba, hij heeft zijn 
rivaal in de voorste linies van de oorlog geplaatst zodat hij zeker zou sterven, David heeft zelfs een 
gebod van God genegeerd waardoor 70.000 mensen stierven door de pest. Toch heeft God hem 
gekozen en hem een man naar Zijn hart genoemd. 

Mijn keuze voor Jezus is definitief. Ik ben getuige dat Hij mijn leven op wonderbaarlijke wijze 
heeft veranderd. Arrogantie heeft plaats gemaakt voor liefde. Egocentrisme heeft plaats gemaakt 
voor liefde. Alles heeft plaats gemaakt voor liefde. Ik zal het niet altijd goed doen, want ik blijf een 
mens en dus een zondaar. Ik weet dat elke zonde die ik verricht voortaan op een gouden schaaltje 
gewogen gaat worden. Maar God: ik doe dit in Uw naam.  


